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Maandbrief februari 2023 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

 

Van de kerkelijk werker 

Droedelen 

Droedelen, dat is geen ingewikkeld gevecht met 
de breinaalden. Onlangs heb ik het nog gedaan, 
droedelen. Volgens Van Dale is dit ‘het 
gedachteloos krabbelen op lege plekjes papier’. 
Een grappig woord voor zoiets onzinnigs en toch 
herkenbaar. Jezus deed het ook, droedelen. Het 
leek alsof Hij gedachteloos in het stof schreef (Joh. 
8:1-11). Maar Hij was er wel bij met zijn 
gedachten. Hij zette de mens op zijn p6lek. Soms 
hebben we dat nodig, dat we op onze plek worden 
gezet. Dan gaan we nadenken, lees: reflecteren op 
onszelf. Een leven met Jezus stemt tot nadenken. 
Bart van ’t Ende 

 
Vierende gemeente  

 
Zondag 5 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. N. Beimers, Zwolle 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Gerdien en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Kerk 

 
Zondag 12 februari Gezin-school-kerk-dienst 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Dhr. A.B.  van ‘t Ende 
Kindernevendienst: geen 
Oppasdienst: Marten en Anna 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e collecte: Compassion 
Compassion: Wanneer je geboren wordt in 
extreme armoede, is het moeilijk om daaruit te 
komen. Extreme armoede maakt kinderen 
kwetsbaar. Daarom helpt Compassion op alle 
gebieden van hun leven. 
` 
Zondag 19 februari 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Mw. Wiskerke-van Lobenstein 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Rianne en Oane-Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Internet 
Internet (Kosten Kerkdienst Gemist) Wat is 
Kerkdienst Gemist een prachtig middel om de 
kerkdiensten thuis live te kunnen volgen of op een 
ander moment te beluisteren en te bekijken. Dit 
willen we niet graag meer missen. Middels deze 
collecte ondersteunt u de onkosten ervan. 
 
Zondag 26 februari 1e lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst: Leonie en Eline 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: De Herberg 
De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van 
giften van diaconieën, particulieren en 
andere donateurs. De Herberg is er om hulp en 
gastvrijheid te verlenen aan mensen voor wie 
het thuis even niet meer gaat. Het beleid is om het 
verblijf van gasten betaalbaar te houden. 
Help je mee? 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Pastorale gemeente 

Voorstellen 

1 Ds. N. Beimers 

Zondag 5 februari as mag ik voor het eerst bij jullie 
voorgaan op Kampereiland. De afgelopen 9 jaar 
waren we “buren”. Ik was predikant in De Bron in 
IJsselmuiden. Samen hebben we 9 mooie jaren 
gehad als gemeente en predikant waarin we veel 
tot stand konden brengen. In december jl nam ik 
afscheid van de gemeente. 

Als sinds enkele jaren werk ik ook ambulant. En op 
dit moment doe ik dat in Dronten, in de 
protestantse gemeente. 

Ik ben dit jaar 35 jaar predikant. Het is een boeiend 
beroep, vervullend ook. Al is het ook een moeilijke 
tijd voor de kerk. Ik zie de kerk als een 
uitgespaarde ruimte om samen met anderen in 
dat uitgespaarde uur op de zondagmorgen God te 
zoeken en geloof te beleven. Inspiratie opdoen en 
richting krijgen voor je leven van alledag. Daar wijd 
ik me aan. 

Mijn man is Anne Zweers, hij ging vorig jaar met 
prepensioen als legerpredikant en werkt nu als 
geestelijk verzorger in de Isala klinieken. 

Wij hebben 2 dochters, ze wonen in Utrecht en 
Amsterdam. Ze hebben allebei een leuke vriend en 
zijn gelukkig. Dat maakt ons leven licht. 

Ik vind het Kampereiland prachtig. De luchten en 
het licht. De weidsheid. De ruimte. 

Hartelijke groet aan jullie allemaal! Ds Nelleke 
Beimers 

 
2 Mw. Wiskerke-van Lobenstein 
Mijn naam is Naomi Wiskerke-van Lobenstein en 
op dit moment loop ik zo’n acht weken stage in de 
Westerkerk in Kampen onder begeleiding van ds. 
Wilbert Dekker. Deze stage behoort tot de 
afronding van mijn masteropleiding tot predikant. 

Ik studeer op dit moment aan de Theologische 
Universiteit in Kampen (GKv) en aan de 
Protestantse Universiteit in Groningen (PKN). Na 
de grote stage maak ik mijn afstudeerscriptie en 
dan ben ik klaar. 

Als jong meisje vond ik het werk van een dominee 
al razend interessant. Later heb ik steeds meer 
ervaren dat de Here mij riep voor dit bijzonder 
ambt. Ik heb een passie voor de kerk en al haar 
mensen en een passie voor Jezus Christus. En ik 
ben blij dat ds. Dekker en de Westerkerk mij 
verder gaan helpen in mijn reis naar deze taak. De 
nadruk van de stage ligt op het ‘zelf doen’. Ik ga 
bijna iedere zondag voor, geef catechisatie, leg 
pastorale bezoeken af, woon vergaderingen bij en 
zit een tweetal vergaderingen voor. 

Zondag 19 februari hoop ik bij u en jou in de 
gemeente voor te gaan. We zullen dan met elkaar 
nadenken over 1 Petrus 2:18-25. Tot dan! 

In Christus verbonden, 

Naomi Wiskerke-van Lobenstein 

GSK 2023 

Op zondag 12 februari hopen we samen met de 
basisschool ds. van de Wendeschool, de school – 
kerk – gezinsweek af te sluiten in de kerk. We 
onderstrepen daarmee dat we met elkaar 
bijdragen aan de geloofsopvoeding van onze 
kinderen. Heel waardevol om dat met elkaar te 
doen. Laten we in gebed blijven voor onze 
kinderen, maar ook voor leerkrachten, ouders en 
opvoeders. Bart van ’t Ende 

Activiteiten februari 

6 februari Bijbelkring 
7 februari kerkenraad 
9 februari catechisatie 
14 februari Samen op Weg 
23 februari catechisatie 
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Avond doopouders 16 februari 

Tijdens de doop beloven we onze kind(eren) de 
verhalen van de Bijbel en het geloof in Jezus uit te 
leggen en voor te leven. Een heel mooie belofte. 
Maar hoe doe je dat in een hectische tijd en een 
druk gezin? En wanneer er meerdere kinderen zijn 
in het gezin; hoe ga je om met de 
leeftijdsverschillen? Daar willen we met elkaar 
over in gesprek. Door naar elkaar te luisteren en 
van elkaar te leren. Dit willen we op een 
ontspannen manier doen op donderdag 16 
februari om 20.00 uur in de consistorie op 
Kampereiland. De ouders die de kinderen in de 
afgelopen vijf jaar hebben laten dopen hebben 
hier persoonlijk een uitnodiging voor gekregen. 
Bart van ’t Ende 

Verjaardagen. 
In de afgelopen maand waren er binnen de 
gemeente enkele bijzondere verjaardagen te 
vieren. 
Op 22 januari mocht Dhr Jan Stapel 80 jaar worden 
en op 27 januari mocht Dhr Klaas Prins eveneens 
80 jaar worden. Beide heren kijken dankbaar terug 
en hebben dit heuglijke feit in familiekring gevierd. 
Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente en 
voor de toekomst Gods liefdevolle nabijheid 
toegewenst! De woorden uit Filippenzen 4:6-7 
willen wij u daarbij meegeven: 
"Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal 
de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren". 
 
Paasproject kindernevendienst vanaf 26 
In de lijdenstijd van 2023 lezen we de geschiedenis 
van de bevrijding uit Egypte. Voor het volk Israël is 
dat een groot moment in de geschiedenis. Daar 
heeft de HEER zich bekendgemaakt. Hij liet zien 
wie Hij is, hoe Hij voor zijn volk wil zijn. In het 
geloof van Israël wordt steeds weer 
teruggegrepen op dat moment. Kijk maar naar de 
Tien Geboden. Waarom zou je de HEER dienen? ‘Ik 
ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij heb bevrijd. (Ex. 20:1)’. De verlossing uit 
de slavernij en het wonen in het beloofde land 
moeten ouders aan hun kinderen doorvertellen, 

opdat ze Gods geboden naleven en zullen leven 
onder Gods zegen (Deut. 6:20-25).   
In Israël zal de Messias worden geboren, die een 
einde zal maken aan de grootste slavernij, dat 
mensen niet uit zichzelf los kunnen komen van de 
zonde. Alleen God zelf kan dat geven. Deze 
gebeurtenis, het lijden en sterven van Jezus, is de 
kern, het fundament van ons geloven. Daarom 
willen we God dankbaar dienen en Christus 
centraal zetten in ons dagelijks leven.   
Wanneer wij Exodus lezen beseffen we dat God 
steeds naar mensen heeft omgezien in hun nood 
en onmacht. Hij laat zien dat Hij sterker is dan alle 
tegenkrachten die gelovigen ondervinden en zelf 
veroorzaken. Zijn liefde doet wat ons onmogelijk 
lijkt. De redding van Mozes, zijn roeping en zijn 
optreden bij farao wijzen vooruit naar Gods Zoon 
Jezus. We begrijpen de woorden en daden van 
Christus tegen de achtergrond van de 
geschiedenis van Israël. Tegelijk is wat Gods Zoon 
doet groter en alomvattender dan de Uittocht. Uit 
de Schelfzee (Rietzee) ontsnapt een volk aan de 
dood, op Pasen wordt de dood voor heel de 
schepping voorgoed machteloos gemaakt. Om 
Gods grote daden op Pasen willen we dag aan dag 
met Hem verbonden zijn. Hij is onze Heer!  
Vanaf zondag 26 februari gaan de kinderen iedere 
week tot en met Pasen werken aan het 
paasproject. We gaan werken aan een project in 
de nevendienst die voor in de kerk komt te staan 
als je de kerk weer in komt. De volgende zondag 
mogen ze hun werkje weer mee nemen de 
nevendienst in en op Pasen maken we dit project 
af en mogen ze hun werkje meenemen naar huis. 
Op de beamer komt iedere zondag te staan waar 
we het in de kindernevendienst die zondag over 
gaan hebben.  
 

Gemeenteavond 7 maart 
Op dinsdag 7 maart wil de kerkenraad een 
gemeenteavond organiseren. Het thema van de 
PKN is dit seizoen: Aan tafe!. Dit jaar willen we dat 
op dezelfde manier doen als de gemeenteavonden 
voor de Corona: Om half 8 eten we met elkaar de 
gerechten die door vrijwilligers zijn meegenomen. 
Daarna komen zaken aan de orde die de 
kerkenraad wil melden en kunnen vanuit de 
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gemeente vragen en opmerkingen worden 
gedeeld.  

In ieder geval wordt het beleidsplan 2023-2028 
toegelicht. Wilt u het hele beleidsplan lezen, dan 
kunt u dat opvragen bij de scriba. 

We willen graag dat u zich opgeeft voor deze 
avond bij de scriba. De plaats van samenkomst 
hangt af van het aantal deelnemers en wordt later 
bekend gemaakt. 

Opgave  uiterlijk 3 maart bij de scriba 
scriba.kampereiland@outlook.com 

 
 
 
Kerkbalans 2023 
De Actie Kerkbalans is weer voorbij. 
Het College van Advies is weer bij u langs geweest  
om de toezeggingen op te halen. Op de begroting 
stond een bedrag van € 29.000. De voorlopige 
toezegging van 2023 is €29.902,50 
Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk 
bedankt.  
 
Verjaardagsfonds 2022 
Het geld in  de verjaardagszakjes  die ingeleverd 
zijn is geteld. De opbrengst is €811,60. Het geld zal 
worden besteed aan lampen voor in de kerk. De 
firma Schaapsound zal daar met een deskundig 
oog naar kijken omdat ook voor het beeld dat 
uitgezonden wordt de belichting belangrijk is. 
 
Collectes 
Bij voorkeur niet contant maar in de vorm van 
collectebonnen of via GIVT. 
Giften via GIVT zijn anoniem. Het geld wordt 
gestort op de rekening van de organisatie en die 
stort de opbrengst van een collecte op de 
rekening van kerkrentmeesters en diaconie. 
 
De QR code van GIVT is: 
 

   

Het rekeningnummer van de kerk is 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 
RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 

  

mailto:scriba.kampereiland@outlook.com

